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Asse-Terheide.!
 

 
 

Kleine Raak editie juni  2023 
 
Beste K.W.B. vrienden, 
 

 
Het jaar is bijna half weg, tijd om via deze kleine Raak de voorbije en de komende 
activiteiten nog eens op de tafel te leggen. 
Eerst is er het Breughelfestijn waar wij zoveel mogelijk leden willen begroeten. In deze 
Kleine Raak vind je ook een reductie bon van €2,5. Af te geven aan de kassa. 
In de vakantie maanden hebben wij een fiets- en een wandeltocht en augustus sluiten wij 
af met het gezinsweekend in Schoondijke, juist over de grens met Nederland. 
En de BBQ is verplaatst naar september, in de hoop dat er dan minder mensen op reis zijn 
en naar onze BBQ kunnen komen.. 
 
KWB Terheide wenst iedereen een prachtzomer, tijd om te ontspannen, rusten en sporten, 
eigen streek of andere landen verkennen, werkjes opknappen en gewoon genieten van 
mooie zomerse dagen. 

 
 
het KWB-bestuur    !

 

   

Ledenbon van 2,5 euro in 
vermindering te brengen aan de 

kassa. 
 

Geldig op Breughelfestijn 
24 juni 2023 

David Nevens
SPECIMEN
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Komende activiteiten 
 

 
Graag nodigen wij U en uw familie uit op het 

 

16de Breughelfestijn 
 

Zaterdag 24 juni 2023 
van 18u tot 22u 

 

Parochiezaal Oostkouter 
Asse – Terheide 

 

 
 
 
Fiets- en wandeltocht 
 
Op woensdag avond 12 juli gaan wij fietsen, richting Mollem, Droeshout en de terugweg 
langs Mazenzele. 
Op woensdag 9 augustus maken wij een wandeling in de omtrek van Asse-Terheide. 
 
Samenkomst telkens om 19u. Inschrijvingen niet nodig. 
 
 
Barbecue zaterdag 2 september 
 
Een nieuwe locatie voor onze jaarlijkse BBQ, wij steken de vuren aan op het terras van 
de vernieuwde pastorie. Als het te koud wordt trekken wij ons terug in het kleine 
zaaltje. 
 
Wij laten het bakken en het groentebuffet terug over aan de traiteur zodat de mannen in 
de namiddag niet hoeven te werken. 
 
Inschrijven voor de barbecue van zaterdag 2 september via de website en door 
het juiste bedrag over te schrijven op de KWB rekening. 
 
Voor de volwassenen vragen wij 20 euro, voor de kinderen van 6 jaar tot en met 12 
jaar 10 euro. Voor kinderen jonger dan 6 jaar is het gratis. 
 
Iedereen wordt verwacht om 18u.  
 
Inschrijvingen worden afgesloten op woensdag 24 augustus.!
!
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Voorbije activiteiten 
 
    

  Stekbollen in café Devenderp op vrijdag 21 april 2023. 
 

Op vrijdagavond 21 april trokken we met 11 dapperen nog eens naar café Devenderp in 
Wambeek voor een zoveelste partijtje "stekbollen". 
 
De rode ploeg (Pascal, Marc, Godfried, Wouter en Wim) won het eerste spel nipt met 15 - 
14. 
De zwarte ploeg (Johan, Michael, Koen V.R., Luc, Jean en Jan) was duidelijk gebrand op 
revanche en nam in het tweede spel een snelle 8 - 2 voorsprong. Hierna volgde evenwel een 
even snelle als spectaculaire inzinking zodat de rode ploeg ook het tweede spel kon 
binnenhalen met 15 - 12. 
 
De revanche van de zwarte ploeg kwam er dan toch in het derde spel, waarin zij de 
tegenstander overklasten met een duidelijke 15 - 5 eindscore. 
 
Gezien café Devenderp op 30 juni de deuren definitief sluit valt alzo het doek over een 
activiteit die ons de afgelopen jaren heel wat leuke en hilarische momenten liet beleven. 
Tenzij er liefhebbers zijn die onze stekbol-vaardigheden nog eens willen tonen op zondag 12 
juni op een échte stekbolling ter gelegenheid van Devenderp-kermis. 
 
Aan Greet en Chris een hartelijke dank om ons telkens weer te willen ontvangen in het café 
en op het gezellige bolleplein. Wij wensen hen nog vele rustige jaren samen met elkaar en 
met de kinderen en kleinkinderen! 
 

…metingen moeten soms gebeuren   
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Bezoek Antwerpen zondag 7 mei 
 
Met Fred en Frie op stap in bovengronds en ondergronds Antwerpen  
 
Op 7 mei reden 5 auto’s met 19 KWB’ers naar de Rijnkaai aan de Schelde in Antwerpen 
voor de jaarlijkse ‘ bedrijvendag ‘. Op het programma stond een stadswandeling in het 
teken van  ‘ 802 jaar stadsrechten Antwerpen’ en in de namiddag hetzelfde circuit  maar 
dan ondergronds  in de geplaveide oude stadgrachten. 
 
Aan het Steen, versierd met de Brabantse vlag,  verwelkomde stadsgids Fred ons. Hij ging 
het hebben over het ontstaan,  de groei en het belang van de stad  en niet over 
den  ‘Aantwerp’.  
 
Wat onthouden wij ?  
Het Vleeshuis met de Bloedberg, de Grote Markt met zijn gildenhuizen en Brabo,  
de Carolus Borromeuskerk met de Jezuïeten en standbeeld van  Conscience,  
de Handelsbeurs daterend uit de gouden eeuw, de Boerentoren  van KBC en nu van 
havenbaas Fernand Huts. 
En verder nog de Groenplaats met het standbeeld van Pieter Paul Rubens, de bekendste 
Antwerpenaar maar  geboren in het Duitse Siegen of niet ?  
 

 
 
 
In Staminee ‘ De zeven schaken’ werd Vlaamse kost ’s middags verorberd terwijl het buiten 
goot. 
 
 
 



 

5 

Nadien werden de Antwerpse ruien bezocht met als gids Frie. 
Met laarzen, een wegwerpoverall  volgden   wij haar lichtend spoor, goed mijdend de diepe 
goten met allerlei smurrie.  
 
Af en toe keken nieuwsgierige bruine ratten ons toe, op zoek naar  vetballen of om  ons uit 
te dagen. De dames werden niet aangevallen.  Zij werden zelfs beschermd door de  7  
aanwezige KWB  ‘schaken’ , zijnde dappere jongelingen,  die samen met Brabo( 
burgervader ? )  verhinderden  dat hun handen zouden afgehakt worden als ze de reus  ( of  
in latere versie een Rus … ) Antigoon zouden tegenkomen in de riolen. 
Ook de kwelgeest Lange Wapper huist in de ruien nog altijd !  
 
Ooit werden de ruien uitgegraven ter afbakening, verdediging en afwatering van regenwater 
en aanvoer van ‘ schoon ‘ water  in de Middeleeuwen . Vroeger zwommen hier vissen in en 
werd het water gebruikt om bier te brouwen…. Niet Napoleon Games maar Bonaparte 
verplichtte de stad om deze stinkende grachten later te overwelven.  Het  vuile rioolwater 
loopt nu in buizen naar een zuiveringsstation. Er stroomt  nu nog   in de brede verharde 
grachten  water van de straten met dus allerlei ‘ streetfood’ en ook  grondwater.  
 
 
In café Coyote werd de ‘verbeelding van echte riolen’  doorgespoeld met een bolleke of iets 
anders. Geen suikerspin als versnapering ! 
 
Wij weten nu waarom Antwerpen een  mariale stad is en Maria en Brabo mekaar niet 
kunnen zien… Op het stadhuis hangt een groot Mariabeeld en  de naakte Brabo  moest zijn 
kont naar ‘ t Schoon Verdiep ‘ draaien. Dat en nog veel meer was te horen, zien en 
ruiken  tijdens deze boeiende stadswandelingen. 
 

  

               
 


